
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

8 december 2024  Voorganger: Drs. R. Stoel 

 Organist: Mevr. Diny Wesselink 

 

Paars 

Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken 

vanuit de Bron tot inkeer komen 

en bevrijding vinden 

 

2e Advent  

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Bij de tweede adventskaars: 

 

Twee kaarsen mogen branden, 

Hun licht schijnt warm en zacht 

voor mensen in het donker 

als lichtpunt in de nacht. 

 

Intochtslied 870: 1,3,4  

 

Heilige God, geprezen zij 

uw komst door alles heen, 

uw woord van alle eeuwigheid 

dat tussen ons verscheen. 

 

Een ander trad in onze plaats, 

een mens tot ons behoud, 

geprezen zij de liefde Gods 

die ons zijn raad ontvouwt. 

 

Uw liefde, God, zo wijs en goed: 

wat eens in Adam viel, 

ons menselijke vlees en bloed, 

wordt leven weer en ziel. 



Votum 

 

Lied 870: 5,6.7,8. 

 

Ja, meer dan ziel en leven zijn 

gegund aan bloed en vlees, 

Godzelf zal in ons wezen zijn, 

de ademende Geest! 

 

Want wie voor ons gestreden heeft 

alleen, man tegen man, 

als God én mens geleden heeft 

wat niemand lijden kan, 

 

die leidt ons door de doodsjordaan 

en houdt ons bij de hand, 

die heeft voor ons de weg gebaand 

naar het beloofde land. 

 

Geprezen, God, uw wijs beleid, 

de omweg van uw woord, 

ver boven alle hoogten uit 

en alle diepten door. 

 

Psalmlezing 126 

 

Lied 444. 

 

Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

 

 



Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten – 

begroeten ’t morgenrood. 

 

De zonne, voor wier stralen 

het nachtelijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, ’t eeuwig licht! 

 

Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

Gebed voor de noden in de wereld 

 

Lied 755. 

 

Toch overwint eens de genade, 

en maakt een einde aan de nacht. 

Dan onderwerpt de Heer het kwade, 

dan is de strijd des doods volbracht. 

De wereld treedt in ’s Vaders licht, 

verheerlijkt voor zijn aangezicht. 

 

O welk een vreugde zal het wezen, 

als Hem elk volk is toegedaan. 

Uit aarde en hemel opgerezen, 

vangt dan het nieuwe loflied aan, 

als ieder voor de Heer zich buigt 

en aller stem Gods lof getuigt. 

 

Lezing: Maleachi 3: 1 – 4 

 

 

 

 

 



Lied: 435: 1,2 

 

Hef op uw hoofden, poorten wijd! 

Wie is het, die hier binnenrijdt? 

Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 

en Heiland vol barmhartigheid! 

Hij geeft de wereld 't leven weer. 

Juich blijde, zing uw God ter eer, 

loof Hem, die sterk van daad 

de deuren binnengaat. 

 

Rechtvaardigheid is zijn bestel, 

zachtmoedigheid zijn metgezel. 

Hij draagt een kroon van heiligheid, 

een scepter van barmhartigheid. 

Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 

juich, nu die Heiland ons verschijnt; 

door Hem geschiedt Gods raad, 

zijn heerschappij bestaat! 

 

Lezing:  Lucas 2: 1-6 

 

Lied 456 b : 1,3,4. 

 

Kwam van Godswege 

een man in ons bestaan, 

een stem om te getuigen, 

Johannes was zijn naam. 

Man van Godswege, 

Johannes was zijn naam. 

 

Doper, wat liep je 

in kemelharen pij, 

als een profeet, wat riep je 

daar in die woestenij? 

Doper, wat riep je 

daar in die woestenij? 

 

 



‘Dat wij omkeren, 

verlaten ons domein, 

beleven ’t woord des Heren 

en niet weerbarstig zijn. 

Dat wij omkeren 

en niet weerbarstig zijn.’ 

 

Preek 

 

Luisterlied van Ron Staal 

 

Stiltegebed en Onze Vader….. 

 

Collecte:   1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied 442. 

 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aarde en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heilige gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

 

 

 



Zegen 

 

Lied 415:3  

 

Amen, amen , amen  

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus Onze Heer. 

Amen God Uw naam zij d’ eer. 

 

Orgelspel  

 

Uitgangscollecte: Project Moldavië 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

Nieuwsbrief   
 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, is thuisgekomen uit Weidesteyn. 

- Dhr. K. Oostingh, Zwarteweg, is weer thuis na een opname in het 

ziekenhuis. 

 

Eén van de adventsliederen (lied 462) stelt de volgende vraag: 

Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn 

waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal zijn? 

Een vraag die iedereen herkent in de gebrokenheid waarmee wij te 

maken kunnen hebben. Desondanks wil God ons aanraken om ons te 

helpen de pijn van het leven te kunnen dragen. Een teken daarvan is 

het Kerstkind Jezus, zegt hetzelfde lied: 

Zoals de sterren mensen melden dat geen nacht te donker is 

zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is. 

 

Open inloop dinsdagmiddagen  

Op dinsdagmiddag kunt u weer terecht in de consistorie om even bij 

mij aan te schuiven aan tafel. De zijdeur is open van 14.00 – 16.00 

uur. Welkom!! 

 

 



Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: fam. Wemmenhove. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. J. Timmerman-Moes, Vaart N.Z.  

 

Inleveren kopij Zuiderklanken  

Woensdag 11 december voor 12.00 uur. kerkblad@pknnav.nl of 

schriftelijk bij Hennie Ellen, Schooldijk 21 

 

Kerstpakkettenactie. 

Als Zuiderkerk gemeente geven wij al jaren een extra pakketje bij het 

voedselpakket van de Voedselbank. Dit is voor de mensen die in 

Nieuw-Amsterdam hun pakket afhalen. 

De diaconie koopt deze producten, zodat de pakketjes allemaal gelijk 

zijn. 

U kunt nog een gift overmaken (voor 15 december) naar de diaconie: 

NL69RBRB0851567320 o.v.v. Kerstpakkettenactie. 

De diaconie 

 

De uitgangscollecte is bestemd voor project in Moldavië. 

In Moldavië worden Oekraïense vluchtelingen gastvrij ontvangen. De 

Moldavische bevolking, regering en humanitaire organisaties zetten 

zich onophoudelijk op voor de vluchtelingen. 

  

Er zijn in Moldavië 45 kindercentra waar  kinderen opgevangen 

worden. De dagcentra zijn 3 ä 5 keer per week na schooltijd open. In 

de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. 

  

We hopen dat u dit project van harte steunt. 

  

Meerjarenproject Kinderopvang in Moldavië 

 In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan 

hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland 

om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen 

zwerven op straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. 

Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het 

risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en 

drugsindustrie. 

  

mailto:kerkblad@pknnav.nl


Kerken met Vaart – Kliederdienst. 

Zondag 15 december 0m 10.00 uur in Het Kruispunt te Erica 

 Het is advent, we zijn onderweg naar Kerst. 

In deze dienst gaan we een stukje mee op reis met Jozef en Maria. 

Gaan jullie met ons mee op reis?     

Tot dan! 

 

De oecumenische werkgroep Klazienaveen organiseert op zondag 15 

december een KERST SING-INN. 

Locatie: de Kruiskerk, Omloop 8, Klazienaveen. Aanvang: 15.00 uur. 

Medewerking wordt verleend door, mannenkoor Fanfaron, RK koor 

Care Free, het koor All Together en het koor Fundament. 

ds. Marc Bruinewoud houdt een korte overdenking. 

de toegang is gratis maar u mag wel een vrije gift geven die besteed 

zal worden aan de zusters Ahlers die het besteden aan hun project voor 

kinderen in Gambia. 

namens de oecumenische werkgroep. 

Albert Bruinewoud. 

 

Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 13 december is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 15 december, 3e Advent 

Voorganger:  Dr. H. Nobel 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 

  2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen. 

 

   

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl 
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